ZAANSE POPHISTORIE

L'Ecole, Club - Zaandam

Podium/ zaal in de voormalige hoedenfabriek aan de Botenmakerstraat in Zaandam. Organisator Hennie Tromp gaat in

navolging van de gebr. List (Whiskey a gogo) concerten organiseren. Korte maar 'hevige' tijd! Eind jaren zestig/ begin
1970.

Ook Derk Peters (de Typhoon fotograaf die in die tijd ook een café in Koog aan de Zaan had en sommige Zaanse
beatbands begeleidde)) is betrokken bij het organiseren van concerten op de vrijdagavond. Men gokt op de doelgroep
‘alternatieve jongeren' welke ook in 't Kabelgat, Drieluyck en 't Provadya? komen. Hippe advertenties sporen aan om ook
'ije vlakgom mee te nemen naar L'Ecole'...

Vanaf 1973 zal het 'nieuwe' Drieluyck (later Het Drieluik, 3-Luik) zich er gaan vestigen totdat deze in 1998 verhuisd naar
De Kade. het pand werd daarna afgebroken.
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