ZAANSE POPHISTORIE

Twilight Zone - Zaandijk

Het gebouw van de 'Zaandijker Kerk' kent een langere 'culturele' geschiedenis. Al in 1971 werd het gebouwtje links
(pastorie) gebruikt als 'discoruimte’ onder de naam CLUB 71 voor jonge tieners die op matrassen zaten, af en toe
dansten en naar muziek luisterden. Er werd wekelijks op de zaterdagavond een discotheek gehouden. Ook kwamen er
bekende drive-in-shows (Veronica, Rowdys Show) en heel sporadisch live bandjes. Dat duurde tot 1972.

Begin 1990 werd de grote kerkruimte ingericht als podium "The Twilight Zone'. Talloze Zaanse en Nederlandse bands
konden er optreden.

Na een schietpartij in 1993 was het gedaan met de live muziek in de Twilight Zone. Het pand werd (kortdurend) gesloten.
Er was nog korte tijd een 'laser-disco’ waarna het pand wederom leeg kwam te staan.
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