
Oase, Bar - Wormerveer

In de 50er jaren raakte Jos Fleer, bijgenaamd de Keizer, zwaar gewond bij een bedrijfs ongeval bij papierfabriek van
Gelderen in Wormer. Hij verbrijzelde zijn linkerbeen en was gedoemd zijn verdere leven in de sociale bijstand te slijten.
Maar Fleer zou Fleer niet zijn als hij zo verder moest en begon samen met zijn vrouw in 1960 een snackbar in
Krommenie. Wereld beroemd in Krommenie waren zijn vers gemaakte salades en kalfskroketten





Maar ja het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Fleer wilde meer dus begonnen zij in 1968 de Oase bar eerst alleen
nog een kleine bar maar al snel werd dat uitgebreid met een bowling bar inclusief discotheek. Wegens ruimtegebrek
moesten de bowlingbanen al snel plaats maken voor de discotheek waar onder de jeugd veel meer behoefte aan was.
Jarenlang was de Oasebar een begrip in de Zaanstreek maar zoals het met vele horeca zaken gaat ook de Oasebar
raakte uit de gratie en moest de deuren in 1984 definitief sluiten

ZAANSE POPHISTORIE

http://www.zaansepophistorie.nl _PDF_POWERED _PDF_GENERATED 14 July, 2025, 13:57


