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Groepsfoto gemomen in café De Koperen Bel in Zaandam met v.l.n.r. Tom Wokke, Jur Rot, Ron Poetoehena, Frank van
den Eeckhout en Martin Heuer.





Zaanse (cover)band eind jaren zestig/ jaren zeventig. Nadat The Black Orchid (zie tijdvak 1958-1970) uit elkaar was
gevallen rond 1970 bleven drummer Ton Wokke en basgitarist Ruud van der Leij over.

 


 Samen met gitarist Piet Kerkhof, toetsenist Jurriaan Rot en zanger/ gitarist Tony le Roy werd de nieuwe formatie Orchid
geformeerd. Zie foto hiernaast met v.l.n.r. Ruud, Tony le Roy, Ron, Piet en Tom.



Van der Leij, Tony le Roy en Piet Kerkhof werden korte tijd daarna vervangen door basgitarist Ron Poetoehena, zanger
Martin Heuer en gitarist Frank van den Eeckhout.



Zanger Martin Heuer: ,,Ik schat dat de foto in de Koperen Bel 30 jaar geleden genomen is.
Tom Wokke is destijds gewond geraakt tijdens een schietpartij tijdens een optreden in Bar Ab Kok in Zaandam. Ik was
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daar toen nog niet bij. Maar het wordt nog mooier! 






   
 



Tom heeft jaren later in een dronken bui zijn vrouw Wilma doodgeschoten met zijn dienstwapen (Tom zat destijds bij de
politie) en heeft daar nog voor gezeten. Orchid was inmiddels al ter ziele dacht ik. Tom heeft altijd beweerd dat hij niet
gericht heeft geschoten, maar ik heb daar zo m'n twijfels over.



Na Orchid heb ik wat studiowerk gedaan voor ondermeer Fluitsma en van Tijn (die ja) en ben zelfs nog 3 jaar beroeps
musicus geweest in de band Transatlantic. Met Orchid speelden we hoofdzakelijk bruiloften en partijen maar ook
bedrijfsfeesten en op feestavonden. 



We hebben destijds in heel Nederland gespeeld en vele zaaltjes bestaan niet eens meer.....de jongens van Orchid ben ik
toen uit het oog verloren.' 

Orchid is nog een tijd doorgegaan als trio. Zie onderstaande foto's. 





   
 


   
 




Vervolg Heuer: 'Maar begin jaren tachtig werd ik gebeld door Ron Poetoehena met de vraag om als zanger bij Blue
Velvet te komen zingen. 



Dat wilde ik wel maar was niet tevreden over de toenmalige gitarist, en heb toen Frank gebeld die wel oren naar dit
avontuur had. Zo was de kern van Orchid weer bij elkaar onder de naam Blue Velvet. 



Frank's dochter Priscilla is niet lang daarna zangeres in de band geworden. Op drums hadden we eerst Guus Pattiwael
van Westerloo uit Assendelft en Patrick van Hogen uit Heemskerk als toetsenist. Guus is na ongeveer 5 jaar naar een
andere band gegaan en onze nieuwe drummer werd Rob Held uit Koog a/d Zaan. In die formatie hebben we jaren
gespeeld en ik moet zeggen...we waren echt een goede band! In 1997 of 98 hield ik het voor gezien en Blue Velvet is
nog heel even doorgegaan en toen een zachte dood gestorven. Frank is gitarist geworden bij de Hot Jumpers, en Ron
heeft bij diverse bandjes ingevallen. Patrick en Rob zijn samen naar Soul Conference gegaan, ook een bekende Zaanse
formatie. Daar heben ze samen nog jaren gespeeld.
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Blue Velvet was in de Zaanstreek best wel een bekende band en we hebben regelmatig in de Prinsenhof (nu de Kade)
gespeeld. Later hebben we nog in de Tweede Kamer gespeeld en in Café Peer den Schuymer (bestaat niet meer).
We hebben wat afgelachen in die tijd.....''


  
Frank van den Eeckhout, Martin Heuer en Ron Poetoehena zijn in de jaren tachtig/ negentig ook actief in de band BLUE
VELVET.


ORCHID werd al in 1968 opgericht. Gitarist Bert Jansen (ex-Boy and his Rollin' Kids) maakt dan onder andere deel uit
van de groep evenals zanger Robbie da Graca, gitarist George Henket en basgitarist Ruud van der Leij (ex-Devotions). 



Orchid trad onder andere op in 'Bar Ab Kok' (heden 'Te Warskip') in Zaandam waar tijdens het optreden een hilarische
schietpartij plaatsvondt. De kogel die bezoeker Enrico Eerbaar afvuurde op zijn opponent Hoost ketst via het harde
parket van de dansvloer door de bassdrum in de voet van drummer Tom Wokke die per ambulance afgevoerd wordt en
met de schrik en een schaafwond vrijkomt.



Jur Rot maakt later als 'Jurriaan' nog een instrumentale  (orgel)plaat. Zie ook:


Link naar LP op Discogs
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