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foto: v.l.n.r.: Hans Langelaar, Bertus Klos, Frank Krancher, Jan Waal en Roy Jansen.

Biografie

De Zaanse beatformatie The Lizards werd in de vroege jaren zestig geformeerd door 'een groepje jeugdvrienden' uit
Wormer en Wormerveer. De foto is gemaakt rond 1964 in de tijd dat de 'beatmuziek begon'. Langelaar: ,,Wij speelden
nummers van The Beatles en van The Scorpions enzo." De formatie treedt veelvuldig op in de kop van Noord-Holland
maar ook in café De Roemer, destijds 'een bekende tent in Krommenie'. Langelaar was een onvervalste Elvis Presley-
fan en werd ook wel de zaanse E.P. genoemd.

Zanger Bertus Klos: ,,The Lizards was een groep die vooral voor eigen plezier speelde, we streefden niet naar
provinciale bekendheid of zo. We hadden net zo goed Ons Genoegen kunnen heten. Die foto was volgens mij het idee
van Jan Kok uit Assendelft. Die wierp zich op als een soort manager."
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Zie ook onderstaand artikeltje uit het NHD van 30-06-2006 van journalist Ed Blaauw.
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