
Pampus

Bezetting







Gerrit de Vries  - zang en percussie 




Klaas Versteeg - zang, saxen en keyboards




Hans van Gelderen - gitaar
 



Hetty Peersman - accordeon


Koen Wijngaard - basgitaar








Tjomme van de Brugge - drums 









Biografie







Klaas Versteeg: ,,PAMPUS was een Zaanstalige popformatie die ik heb opgericht t.g.v. de lancering van de gedichten
bundel van mijn vader Dirk Versteeg Sr.

Ik had 10 gedichten op muziek gezet en met een aantal muzikanten ingestudeerd.


Ons eerste optreden was op 5 mei 1985 in Cafe Czaar Peter aan de CzaarPeterstraat in Zaandam 

We hadden zoveel succes dat we ons hele repertoire 2 keer hebben gespeeld.

Onze grote "hit" was HEMBRUG een protestlied tegen de verdwijning van deze markante Zaanse brug.

De meeste teksten gingen over de Zaanstreek en dat was zo uniek dat we werden uitgenodigd werden op Radio 2 om
live te komen spelen inclusief interviews.


Ons meest beruchte optreden was op een vloot schepen voor het eiland Pampus. Op het hoogtepunt van het concert
dook zanger Gerrit De Vries met fiets en al in het water.

Dit concert heette "Pampus Voor Pampus" en trok alleen publiek dat kon varen, toch nog ruim 100 personen.





 

 

 

 

De opnames van de roemruchte 

Zaanse band Pampus - 

die in de jaren 1985—1986 

de Zaanstreek bespeelde 

met hun originele streek-hits zoals 

Hembrug”,“Oude Zeehaven “ “Een Zaans Kwartiertje” 

zijn nu op CD uitgebracht. 
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Deze opnamen voor het Radio 1 programma “Akkoord” werden gemaakt 



op zaterdag 7 juni 1986 in de NOS-studio in Hilversum. 



Alles werd in een keer ingespeeld live in de studio zonder publiek, met een Pampus in topvorm.







Van hun eerste en enige cassette-productie “Alleen voor jou” 



waren nog enkele opnames te redden voor het nageslacht door 



digitale restauratie-werkzaamheden 



in de “Happy Holland Studio” van Klaas Versteeg.







De opnames werden gemaakt op locatie door Jozef Willems. 



De locaties waren divers: in het ruim van motorschip de “Stella Maris”, 



De grote zaal van De Waakzaamheid in Koog aan de Zaan 



en in boerderij “Kent Uzelve”in Obdam.













De liedjes uit het NOS programma:








Hembrug (tekst: Dirk Versteeg- muziek Klaas Versteeg)




De Vrede (D.Versteeg/K.Versteeg) 




Oude Zeehaven (D.Versteeg/K.Versteeg)




Zaans Kwartiertje (Tekst: Gerrit de Vries/muziek:Klaas Versteeg)




Held Jozua (G.de Vries/K.Versteeg)




Pampus P3 (D.Versteeg/K.Versteeg)




Alleen Voor Jou (G.de Vries/K.Versteeg)




Yolanda (G.de Vries/K.Versteeg)
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De liedjes van de cassette: 








Vredesduif (G.de Vries/K.Versteeg)




Is er niemand (G.de Vries/K.Versteeg)




Nou Doei (tekst:G.de Vries en D.Versteeg/muziek:K.Versteeg)




Bonus:    interviews met: Koen,Gerrit en Klaas voor de radio.








Klaas Versteeg is heden actief als producer, (countrydance)leraar en als countryartiest: website Nick McAlley
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